
Vincent heeft genoeg van het leven in een grote 

grijze stad. Hij verlangt naar schilderen in de 

zonneschijn, en naar nieuwe vrienden!  

Met hulp van zijn broer Theo 

vertrekt Vincent naar het zonnige 

zuiden. Zal hij daar vinden wat hij 

zoekt? En zal hij ooit het schilderij 

van zijn dromen maken?

Dit hartverwarmende verhaal is gebaseerd op 

het leven, de brieven en de schilderijen van 

Vincent van Gogh. 
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Vincent is een kunstenaar. Hij is altijd 
aan het tekenen en schilderen.

Ik wou dat mijn schilderijen mooier 
waren, denkt Vincent. Maar ooit zal ik 
het schilderij van mijn dromen maken.

Theo is Vincents broer en zijn beste 
vriend. Hij helpt Vincent graag en 
schrijft hem vaak brieven.

Beste Vincent,

Ik hoop dat het goed
 met je ga

at.

Ik hoop dat je ge
lukkig bent.

Is er ie
ts dat je n

odig hebt?



Vincent voelt zich niet goed.
Vincent is niet gelukkig.
Hij heeft buikpijn.

Het is winter en de grijze stad is nat en koud.
De andere kunstenaars begrijpen hem niet.
Niemand wil zijn schilderijen kopen.

Ik moet weg, denkt Vincent.

Ik heb zon nodig en frisse lucht en 
lekker eten en nieuwe vrienden.


